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Monique Posthumus

k kom er steeds meer achter dat ik niet weet of ik dat nog wel wil, die cannabiskar trekken, het kost me
I veel energie, eigenlijk te veel!

Het had iets treurigs. Beginnen aan Kanker & Cannabis in de wetenschap dat de schrijfster aan haar
ziekte is bezweken. Een interview met Uitzicht had de hele zomer in de planning gezeten. Dat werd hoog tijd,
bijna twee jaar na de eerste berichten van Monique Posthumus’ opvallende herstel van uitgezaaide dikke darm-
kanker. Ze had haar prognose ruim overleefd en daar een boek over geschreven.

Aanleiding genoeg dus en geen zorgen meer om voor het verkeerde karretje gespannen te worden. Want in haar
interviews is ze duidelijk: cannabis is een wonderbaarlijk middel maar geen wondermiddel. ‘Tk zou willen dat
er meer onderzoek volgt. Dat oncologen meer informatie geven, noteerde het AD op 21 juni.

‘Dankzij de wiet ga ik het halen, luidt de kop boven dat laatste interview. Precies waar Posthumus in haar boek
tegenaan hikt: op internet voortleven met dit soort citaten terwijl je door de feiten bent ingehaald. Als Mark
Bos — in het boek heet hij Beau de Lange - haar wil filmen voor het vervolg op zijn documentaire Retour hemel,
stribbelt ze om diezelfde reden tegen. Hoe zal ze door de montage komen als de cannabisolie haar uiteindelijk
niet geholpen heeft? En als ze bij een terugval aan Willem Beetsma van de stichting Mediwiet vraagt of hij haar
video van Youtube wil halen, dan weigert hij dat.

In haar boek heeft Posthumus wel de regie. Daar ontsnapt ze aan de oppervlakkigheid en viuchtigheid die de
media kenmerken. De aanvankelijke treurnis maakte bij deze lezer snel plaats voor dezelfde hoop en verwon-
dering die de hoofdpersoon ten deel valt. En bewondering voor de eigenzinnigheid waarmee ze haar keuzes
maakt. De luchtigheid waarmee ze haar ellende relativeert. De waardigheid waarmee ze de tegenstrijdige uit-
spraken en de soms kwetsende opstelling van specialisten incasseert. De eerlijkheid waarmee ze haar angst
en twijfel verslaat. De moed en het doorzettingsvermogen waarmee ze haar eigen weg zoekt. Haar liefde voor
het leven.

We mogen Monique Posthumus dankbaar zijn. Haar beschrijving van de werkelijkheid zal voor velen van een
troostende herkenbaarheid zijn. Uit de levendige dialogen komt duidelijk naar voren hoe on-
gefundeerd de stelligheid is, waarmee oncologen op haar inpraten. Waarom kunnen ze
niet gewoon zeggen dat ze het niet weten, vraagt ze zich af. En: “Beseffen oncologen wel hoe
belangrijk hun rol is in het leven van een palliatieve kankerpatiént?”

Maar haar grootste verdienste is haar bijdrage aan een betere kankerzorg. Posthumus is niet de enige patiént die
baat vond bij de cannabisplant, maar in het Nederlandse taalgebied wel degene met het spectaculairste verhaal.
Niet alleen schreef ze dat meeslepend op, ze heeft er haar missie van gemaakt ‘de wetenschap’ te interesseren
voor de medicinale potentie van cannabis(olie) bij kanker. Van alle deuren waar ze op klopte, bleven de meeste
gesloten. Maar niet allemaal; getuige de medewerking van onder andere prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar
farmacologie en voeding in Wageningen. ‘Er blijven nog veel vragen over. Nuchter gezien lijkt cannabis het
echter zeker niet slechter te doen den de chemotherapie die anders gebruikt zou worden; zegt hij in het voor-
woord. Monique heeft de kar een indrukwekkend eind over de keien getrokken. Laten we hopen dat de groei-
ende groep medicinale gebruikers het pad effent naar grootschalig onderzoek.
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‘Kanker & Cannabis — mijn zoektocht naar heling’
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